
 

MIDWINTERHOORN 

 

Op het Maneveld leerden we hoe en wat te blazen  

drie maanden lang tot aan Advent, en bliezen toen 

opdat de zon zich bij de keerkring wendt, het licht  

het wint van duisternis, zo goed als het kind in ons.  

 

Daarom ontroert ons telkens de midwinterhoorn  

als die vanaf de boerenhoeven elkaar begroeten. 

Zo luidt de boodschap als dag en nacht elkaar  

ontmoeten en het leven weer wordt doorgegeven. 

 

Wij mogen mensen hoe dan ook verbazen  

dat ieder op zijn beurt die boodschap voort 

mag blazen dat het duister wijken moet 

voor het licht dat eindelijk in de verte gloort.  

 

Hoe stil het zijn kan na het blazen, zo stil  

dat onze oren even tuiten van het geluid,  

dat zachtjes in je hoofd lijkt door te razen  

terwijl we die stilte beleven boven alles uit. 

 

Jacobus Trijsburg 

 

Barchem, 7 januari 2018 


